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Voorwoord 
 

 

De vakanties zijn voor de meesten van ons alweer voorbij, het werk en de scholen zijn weer We zijn 

het nieuwe jaar koud begonnen. Letterlijk en figuurlijk. We hadden vooreerst sinds alweer een paar 

jaar een pak sneeuw halverwege januari, de wegen waren glad, het openbaar vervoer lag goeddeels 

en luchthaven Schiphol helemaal stil.  

Maar het is vooral de figuurlijke kou die angst inboezemt. Meer en meer lijkt de wereld om ons 

heen zich te verharden, wreder te worden en gewelddadiger. In de Verenigde Staten zien we nu 

knokploegen met steun van de regering door de straten gaan om mensen op te pakken en zonder 

pardon neer te schieten. Het zijn beelden die we tot voor kort voor onmogelijk hadden gehouden in 

dit deel van de wereld. 

De president van Amerika lijkt zich ondertussen niets meer aan de internationale rechtsorde gelegen 

te laten liggen. Venezuela werd, zonder zelfs nog te verhullen dat het om olie gaat, binnengevallen. 

Groenland wordt bedreigd en daarmee de Navo en Europa. Aan de andere kan van ons Europa gaat 

Poetin onverminderd door met een de oorlog in Oekraïne. De situatie in Gaza is nog altijd hopeloos. 

Het menselijk leed in onverdraaglijk. 

Ook binnen Europa nemen spanningen toe. En we kunnen er niet om heen dat de 

onverdraagzaamheid ook in eigen land steeds openlijker wordt beleden. Ik zei er vorig jaar op deze 

plek al iets over en het was begin dit jaar niet anders: in het wensen van een ‘gelukkig nieuwjaar’ 

lag weinig zorgeloos meer. 

Maar bij wanhoop kunnen we ons niet neerleggen. ‘De meeste mensen deugen’ zegt Rutger 

Bregman. En hoewel de mensen die niet deugen het de wereld en ons heel moeilijk maken, klopt 

dat wel denk ik.  

Ook dit jaar zullen we als Antonius het geluid laten horen dat zo vaak overschreeuwd lijkt te 

worden, maar waarvan we overtuigd zijn dat het het geluid is van velen. Het geluid van vrede, naar 

elkaar omkijken en zorg dragen. Laten we dat vooral samendoen. 

De sneeuw is voorlopig weg, de vroege voorjaarsbloemen laten zich al zien en wie goed kijkt ziet 

tal van lichtpunten op weg naar beter.  Laten we ons daardoor laten leiden en ons laten horen. 

 

 

Wim Blüm 

voorzitter  
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Nieuw jaar in met mooie gift voor Roelof Fonds 

 
Het nieuwe jaar begon voor ons met een fraai cadeau. De wijn-fundraisingactie die de leden van 

Rotary Club Bloemendaal-Caprera organiseerde voor ons Roelof Fonds bracht maar liefst 3.168 

euro op. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Rotaryclub overhandigde voorzitter Carina Snijder een 

grote cheque met dat bedrag aan onze bestuursleden 

Jos Stals en Joris Obdam. 

 

Zo begint ons nog geen twee jaar geleden opgerichte 

fonds al volop te bloeien. Waar draait het ook alweer 

om bij het Roelof Fonds? Met dit fonds geven we 

jongeren die om financiële reden niet zouden gaan 

studeren, de mogelijkheid tóch te gaan studeren. De 

opzet is naar voorbeeld van stichting Anne-Bo, die 

zich echter uitsluitend op meisjes richt. De naam komt 

van onze in 2024 overleden penningmeester en grote 

initiator van dit project: Roelof ten Broeke. 

 

Dit studiejaar zijn al drie studenten met steun van het 

fonds aan de slag gegaan. Een van hen met een studie 

computer science and engineering aan de TU in Delft, 

een ander met een opleiding ‘leisure en eventmanagement’ aan de Hogeschool Inholland en de 

derde met een studie media en cultuur aan de UvA. 

 

Buiten eigen kring en de lezers van deze nieuwsbrief hebben we publicitair expres nog wat rustig 

aangedaan over het Roelof Fonds.  De opbrengst van de actie van de Rotaryclub had als bijkomend 

effect dat media het project nu langzaam maar zeker ook ontdekken. Onder andere Haarlems 

Dagblad en de Heemsteder pikten het nieuws op. 

 

 



 
 

We blijven roepen om vrede. Juist nu 
 

‘Niets doen is geen optie’ luidde het motto van de Vredesweek in september afgelopen jaar. Het was 

geen motto voor een week, zo veel was en is duidelijk. Ook het komende jaar zal Antonius 

regelmatig een roep om vrede laten klinken. Omdat het een roep is die nooit mag verstommen. 

 

Vredeswandeling 

Vorig jaar zijn we gestart met een maandelijkse, korte vredeswandeling op de eerste maandag van 

de maand. Het initiatief werd geboren vanuit het idee dat je dit vooral sámen kunt doen. Bij deze 

daarom andermaal de uitnodiging om een keer mee te lopen. 

We beginnen bij het klinken van de sirenes om 12 uur vanaf de Grote Markt bij het beeld van Loutje 

Coster. We lopen dan via de Barteljorisstraat, Kruisstraat en Nieuwe Gracht in ongeveer een 

kwartier naar onze thuisbasis in de H.H. Anna en Maria-kerk aan de Kinderhuissingel. Daar is 

koffie en thee en gaan we verder met het… 

 

Vredesgebed 

Aansluitend op de Vredeswandeling houden we in de kerkzaal van de H.H. Anna en Maria-kerk om 

12.30 uur ons maandelijkse Vredesgebed. De twee activiteiten liggen in het verlengde van elkaar, 

maar het zijn wel nadrukkelijk twee aparte activiteiten. Wie na de Vredeswandeling wil blijven is 

welkom, maar blijven hoeft niet. Zoals ook lang niet iedereen die het Vredesgebed bezoekt, 

voorafgaand meedoet aan de wandeling. 

 

Antonius blogt  

De vredesboodschap klinkt ook steevast door in het Antoniusblog, waarin ons bestuurslid Michael 

Struis zijn weg zoekt naar hoop, zingeving en medemenselijkheid in barre tijden. Het vinden 

gebeurt soms in kleine maar juist zo essentiële dingen. Zoals Struis vlak voor het nieuwe jaar 

blogde:  

‘Laat ik opnieuw leren om de ander te zien. De groei van mijn kleindochter, de stappen op de 

maatschappelijke ladder die mijn dochter zet en de liefde van mijn partner. Geen schaduwen op 

muren, zij staan in het volle licht.  In die kleine, maar o zo diepe wereld staat ook de kunst en 

cultuur centraal. Films, boeken en vooral muziek geven een betekenis aan het leven. Verhalen die 

verteld worden en die wij weer doorgeven. Liedjes die mij kippenvel bezorgen en in mijn hoofd een 

anker vinden…’   

Je vindt de blogs van Michael Struis op onze website: www.antonius-gemeenschap.nl/antoniusblog 



Tijdelijk even terug op het oude nest 

 
Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat we afscheid namen 

van de Groenmarktkerk als ons zo vertrouwde thuis. Dat was 

wennen, maar een mooier nieuw onderkomen dan in de kerk van 

de oudkatholieken aan de Kinderhuissingel hadden we ons niet 

kunnen wensen. En toch zijn we begin dit jaar even een beetje 

terugverhuisd. 

Het is tijdelijk, zonder meer. En vanwege heel praktische reden. 

De kerk aan de Kinderhuissingel ondergaat momenteel een grote 

verbouwing. Zo ligt op het moment van dit schrijven de vloer 

waarop we zaten eruit. Waarschijnlijk tot mei houden we daarom 

kantoor op ons oude adres: Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem. 

LET WEL: dit betreft onze kantooractiviteiten en voor 

SoepSupport (zie hieronder). Vooralsnog kunnen Vredesgebed 

en Aperitief voor de Ziel doorgang vinden aan de 

Kinderhuissingel 76. Mocht dat anders worden, dan melden we 

dat uiteraard. 

 

 

 

SoepSupport 
 

Ook de SoepSupport is tijdelijk verhuist vanwege de verbouwing aan de 

Kinderhuissingel. We koken nu op een paar gasstelpitten en de uitgifte is vanuit 

de voorlopig vanuit de pastorie van de Groenmarktkerk. De smaak is als 

vanouds.  

Onze soep is (na aanmelding) iedere woensdag van 16.00 tot 17.00 uur op te 

halen. Prijs: € 2,- per halve liter. 

Wil je ook soep? Mail Joris: info@antonius-gemeenschap.nl 

 

 

 

 

 

Oproep: woning gezocht 
 

Met enige spoed zijn we op zoek naar een (kleine) zelfstandige betaalbare woonruimte voor een van 

onze vrijwilligers. Weet je iets, meld het ons. Weet je misschien iemand die iets weet, geef dit 

oproepje dan alsjeblieft even door.  

Voor meer informatie of een aanbod mail kun je mailen naar info@antonius-gemeenschap.nl.  
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Vacature 

 
Stichting Antonius Gemeenschap is op zoek naar: een gedreven projectondersteuner (24 uur) 

 

Door de groei van onze activiteiten zoekt de Antonius Gemeenschap een nieuwe collega die graag 

organiseert, communiceert en mensen en organisaties verbindt. Samen met de projectmanager ben 

je de spin in het web van onze ca. 50 vrijwilligers en tientallen partners in de stad Haarlem. Deze 

vacature betreft een betaalde functie. 

 

Wat ga je doen? 

Als projectondersteuner ondersteun je (en soms vervang je) de projectmanager en zorg je voor de 

dagelijkse organisatie van het projectbureau. De werkzaamheden bestaan uit: 

• Project-, partner- en vrijwilligersadministratie 

• Verslaglegging van bijeenkomsten en overzicht houden over lopende activiteiten 

• Verbinden van mensen en versterken van de onderlinge samenwerking 

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten en evenementen 

• Uitvoering van communicatiemiddelen: website, social media, drukwerk (met 

websitebeheerder en vormgever) 

• Inrichten en runnen van het projectbureau (pioniersfase) 

 

Jouw profiel 

• Je houdt van pionieren én structuur 

• Je werkt nauwkeurig en georganiseerd 

• Je denkt projectoverstijgend mee 

• Je communiceert makkelijk met verschillende doelgroepen 

• Je bent zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid 

 

Focusgebieden 

- de Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede (Hatka) - een netwerk van circa 40 partners dat 

kinderarmoede in Haarlem bestrijdt. De Antonius Gemeenschap is penvoerder en coördinator. Jij 

verzorgt samen met de projectmanager de dagelijkse communicatie en organiseert 

netwerkbijeenkomsten. 

- Antonius Kookt.  Als algehele coördinator stuur je indirect circa 35 vrijwilligers aan met: 

wekelijkse buurtkeukens op twee locaties in de stad, maandelijkse High Tea in verzorgingshuizen, 

wekelijkse SoepSupport (in de winter). Je onderhoudt contact met lokale coördinatoren en bent 

bekend met de locaties en vrijwilligers. 

Wat wij jou bieden 

• Jaarcontract voor 24 uur (met mogelijkheid tot verlenging) 

• Veel afwisseling en omgang met leuke en maatschappelijk gedreven mensen 

• Een kans om iets voor anderen te betekenen 

• Vergoeding volgens functieschaal 7, CAO Sociaal Werk 

 

Ken je iemand voor wie deze functie een perfecte match is, of ben je dat zelf misschien? 

Solliciteer vóór 16 februari via info@antoniusgemeenschap.nl of deel deze vacature in je netwerk! 
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Recept van het kwartaal: Zelf jam maken 

 
Met dit simpele recept maak je heerlijk jam.  Ook in de winter. 

 

 
 

 

Ingrediënten:  

250 gram diepvries fruit (bijvoorbeeld zomerfruit) 

50 ml citroensap  

60 gram suiker 

 

Benodigdheden:  

Pannetje 

Staafmixer 

Maatbeker 

Weegschaal 

Schoon-steriel potje. 

Garde 

 

Bereiding:  

Doe het fruit, sap en suiker in de pan en breng dat rustig aan de kook. Zet het vuur dan laag en laat 

het geheel 10 minuten zachtjes koken.  

Pureer alles met de staafmixer, maak het zo fijn of grof als jij wilt. Laat het geheel dan nog zo'n 45-

60 minuten inkoken tot het een dikke saus begint te worden. Vanaf 30-40 minuten regelmatig 

doorkloppen met een garde.  

Giet het dan over in het potje en laat afkoelen. 

 

 

Buon appetito! 


